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Em Trần Duy Quên sinh năm 1955 tại phường Huệ An, quận Thành Nội, 
Huế, Pháp danh Nguyên Lợi. Lúc nhỏ học trường Trần Cao Vân. Lên 9 tuổi, em 
theo gia đình về sống tại làng Phước Linh, học tiểu học tại trường An Lưu cùng 
xã Phú Mỹ. Từ nhỏ đến lớn, em là người học trò hiền lành, thật thà, chất phác, 
hiếu học, thường tụng Kinh, niệm Phật, ăn chay, làm lành, tránh dữ.

Học Sinh Trần Duy Quên



Em là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Phước Linh. Niên khóa 1967-1968, thi đậu 
vào trường Quốc Học, em sinh hoạt với Chi đoàn Học Sinh Phật Tử Quốc Học. 





Em đang học lớp 11 trường Quốc Học thì có lệnh đôn quân. Chị dâu Trưởng của 
tôi là chị Tý kể rằng trước khi vào quân trường, em Quên ghé thăm nhà chị ở Bãi 
Dâu, em nói: Khi vào lính, có lương, mình làm chi hè! Chắc là mua cây cà rem 
ăn! Chị Tý khóc và kể: Cái chú chi mà thiệt thà quá!

Em dự Khóa 3/73 Hạ sĩ quan Trừ bị QLVNCH tại Trung tâm Huấn luyện Lam 
Sơn. Tốt nghiệp với cấp bậc Trung sĩ, em về đơn vị với chức vụ Tiểu đội trưởng, 
Đại đội 4, Tiểu đoàn 119 Địa phương quân, Tiểu khu Quảng Trị. 

Hạ Sĩ Quan QLVNCH



Ba lô ra trận của em toàn là sách học thi tốt nghiệp lớp 12! Trong đó có tập ảnh 
nhỏ với hình Mẹ, hình tôi, cháu Trương, các em con dì Ba ở Đà Nẵng và một số 
bạn quân trường. Đặc biệt là một số tem thư, cho thấy là em đã có niềm vui sưu 
tập tem thư từ nhiều năm trước.





Cháu Trần Duy Trương





Em Quên sưu tập tem thư



Kỳ đài! Kinh đô Việt Nam! Cố đô Huế! Con Rồng cháu Tiên! Hồn thiêng Sông 
Núi! Em đã đem theo hình ảnh này làm Hành Trang suốt cả cuộc đời cho đến 

Ngày Máu Đào Đổ Xuống Cho Quê Hương Việt Nam 4.000 Năm Văn Hiến.      
Tổ Quốc Tri Ân Em. Đất Mẹ Đón Em Vào Lòng, Mãi Mãi Không Rời Xa.



Ngày 3/2/1975, em tham dự hành quân chạm tuyến đối phương tại vùng núi phía 
Tây Nam tỉnh Quảng Trị thì tử trận tại chiến trường.

Hy Sinh Trên Chiến Trường



Hôm đó là ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Dần, đơn vị tôi đóng quân dưới chân 
núi động Ông Đô. Một Sĩ quan Trung đội trưởng cùng làng là Huỳnh Anh mời 
Ban Chỉ huy Đại đội ra thăm tiền đồn, cúng 23 Ông Táo về Trời. Đây là dịp tất 
niên để những người cận kề sinh tử uống ly rượu hàn huyên giữa chiến trường 
điệp trùng rừng núi. Vào khoảng 9g30 chuẩn bị đi thì có tiếng mìn nổ ở hướng 
Tây Nam. Gọi máy truyền tin trong Tiểu đoàn không có sự cố gì, chúng tôi yên 
tâm lên đường. 

Mãn cuộc vui trở về, ngồi đánh cờ tướng, chợt viên Hạ sĩ Sử truyền tin ra báo: 
“Trình Phượng Hoàng có tin buồn”. Tôi chợt lặng người đi, da gà nổi khắp mình, 
tôi liên tưởng ngay đến Ba tôi. Vậy là Ba đã mất, 77 tuổi rồi còn gì nữa! Nhưng 
Sử đã nói tiếp, khô khốc, lạnh lùng: “Người em của Thiếu úy ở 119 mất”. Trời ơi! 
Đất trời bỗng sụp đổ trước mắt. Tôi nhìn nhưng không thấy gì hết. Tôi hỏi ngớ 
ngẩn: “Sao lại chết?”. Sử nói: “Dạ bị mìn”.  

Tôi gọi điện sang đơn vị em tôi ở phía Tây Nam, đơn vị xác nhận em tôi bị mìn 
mất lúc 10 giờ. Thì ra là tiếng nổ tôi nghe lúc sáng! Bỗng chốc tôi thành kẻ vô 
hồn. Nước mắt đanh lại không rơi xuống được. Tôi thu xếp công việc, một mình 
lội bộ 15 cây số đường núi về Tiểu khu Quảng Trị.

Nhà Lễ tang Quân đội. Em tôi nằm đó, lạnh căm, bộ đồ lính thắm đầy máu khô. 
Có còn gì nữa hỡi em thân yêu? Tuổi học trò và ước mơ đã bay đi xa tận chân 
trời. Em, một đời hiền lành, chất phác, ham học, thế mà chiến tranh đã lôi kéo 
em đi vào nẻo điên đảo phong trần. Ba lô ra trận của em chỉ toàn sách và sách, 
em chuẩn bị thi Tú Tài II!



Lễ Tang







Sau lễ An Táng là lễ Thỉnh Hương Linh An Vị tại nhà. Lời Cảm Tạ của Tang gia. 
Sau đó kính mời Ban Tang lễ Quân đội, Ban Âm công, đạo hữu, thân hữu, 

bà con dùng cơm trưa. Lễ Tất.



Những ngày đám rộn ràng quân nhạc, lễ nghi, bà con, bạn bè qua đi. Chỉ còn 
lại căn nhà vắng ngắt với bàn thờ của em. Mẹ tôi vật vả khóc than ngày này qua 
ngày khác, xót thương người con trai tuổi chưa đầy 19 năm 8 tháng đã vĩnh viễn 
rời Mẹ mà đi! 

Giữa đêm khuya sực tỉnh, tôi thấy Ba tôi ngồi đó, ôm ảnh em tôi vào lòng thì 
thầm: “Ba thương con lắm con ơi! Số con thật gian nan, ngắn ngủi, tội nghiệp 
quá. Con còn trẻ người non dạ thế mà con đã ra đi quá sớm. Vậy là số Ba có 
ba dòng con mà mỗi dòng chỉ có một người nối dõi. Thôi con ngồi đây để Ba đi 
tụng kinh cho con nhé!”. Ba tôi hôn vào di ảnh em Quên, sụt sùi khóc rồi qua bàn 
Phật tụng kinh. Tôi nằm nghe Ba than thở mà quặn đau trong lòng. Những ngày 
đám Ba rất cứng cỏi, định liệu mọi việc, chỉ có những đêm như đêm nay, một 
mình đối cảnh với con, tâm sự Ba tôi mới thật sự trào dâng. 

Tôi không thể ở lâu được. Nhiệm vụ người lính buộc tôi phải ra đi, mặc dù sự 
hiện diện trong nhà của tôi lúc này là vô cùng cần thiết. Tôi biết rằng rồi đây 
hàng đêm, Ba tôi, Mẹ tôi lại thức dậy độc thoại với em tôi giữa canh trường vắng 
lặng để nghe niềm thương đau gặm nhấm mỏi mòn. Từ chiến trường, tôi phát 
nguyện ăn chay 49 ngày, thường niệm Phật A Di Đà và khuyến khích gia đình 
ấn tống cúng dường Kinh Báo Ân Cha Mẹ để hồi hướng cho em Quên và chư 
Hương Linh Siêu Sanh Tịnh Độ.
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